Op het oog lijkt een gewone woonwijk. Huizen, ge-
parkeerde auto’s, een voetbalveld... Maar ergens
zijn een paar parkeerhavens afgezet met Suzuki
vlaggetjes. Daartussen staat een rij heel aparte
motorfietsen. De Suzuki Madura Club houdt een
bijeenkomst. De eerste...

Je ziet hem maar zelden, de Suzuki Madura. Logisch, want het powercrui-
ser-achtige model is in Nederland maar heel kort verkocht. In 1985 en
1986. De Madura was Suzuki's antwoord op de succesvolle Honda Magna
en de nog altijd populaire Yamaha V-Max.

Er bestonden twee versies, een met een 700cc V4 en een 1200cc V4. In to-
taal zijn er een dikke 5000 gemaakt, waarvan een groot deel in Amerika
rondrijdt. De Madura is in Nederland dus een zeldzame verschijning. Dat
maakt hem aantrekkelijk voor mensen die graag iets bijzonders willen.
Daarnaast noopt het hen om elkanders steun te zoeken om deze motor
rijdend te houden. Dat was aanleiding voor Seth Spierenburg om een forum

op te richten. En dat leidde weer tot het moment waarop de enthousiaste
Madura rijders elkaar opzochten.

Amerikaans forum

Seth is de drijvende kracht achter de club: “Ik zag in 1990 een Madura bij
een motorzaak in Amsterdam. Ik ben erop gaan zitten en vroeg of ze hem
wilden starten. Ik was gelijk verkocht’, vertelt Seth. “lk heb geld geleend en
ik heb hem gekocht.”

Hoewel Seth zijn Madura op een gegeven moment weg deed, bleef het
model trekken. Hij kocht er weer een terug, maar moest veel sleutelen.
Daarvoor heb je onderdelen nodig en die waren schaars. “Zo kwam ik op
een Amerikaans forum. Dat was mooi opgezet en ik heb gevraagd of ik dat
mocht kopiéren. Toen dat draaide heb ik mensen benaderd die Madura re-
den. Mensen die op de forums reageerden, naar onderdelen zochten, die op
marktplaats adverteerden of die ik tegen kwam. Inmiddels hebben we een
database met 35 “leden” en 45 motoren. Nu wordt het zo'n beetje een club.
Het doel is om alle motoren die er nog zijn rijdende te houden en contact te
houden.”

Ratbike

Dat laatste doen ook de andere Madura-rijders. Zoals Co Wauterse, die een
nogal aftandse Madura met zijspan rijdt. “lk heb hem vier jaar geleden zo
gekocht en er nog niet veel aan gedaan. Hij had nu ook al maanden stil ge-
staan, maar hij startte meteen! Ik ga er wel iets leuks me doen, een ratbike
van maken of zo.

Ook Dineke Hagmeijer ziet de club wel zitten: * Ik zit zelf bij het motorforum
en ik ben gek met mijn Madura. Ik vind het een leuke, veelzijdige motor. Je
kunt er leuk mee toeren maar je kunt er ook knetterhard mee rijden. En
voor een custom gaat hij heel behoorlijk door de bocht. Hij heeft ook veel
grondspeling en veel power, voor toen dan. Het is echt een motor waarmee
je alle kanten op kunt. Bovendien is het een motor die je weinig ziet en dat
maakt het ook leuk.




De mooiste van het stel
Een van de opvallende motoren is de paars-blauwe Madura van David van
Eldik. Een dikke 1200. David is een echte liefhebber, hij heeft maar liefst

vier exemplaren: “Ik was vroeger rijwielhersteller. Ik ben begonnen met het

verzamelenvan brommers. Toen kwamen er ook motoren. En toen een Ma-
dura... Die heeft iets aparts, met een mooi V4 blok, dat niet al te glimmerig
is. Daarom kocht ik er meer. Deze paars/blauwe is de mooiste, die heb ik
van mijn meisje gekregen toen ik mijn rijbewijs haalde. Ik heb vroeger wel
gecrost, maar ik had geen rijbewijs. Vorig jaar heb ik het toch maar gehaald,
op 24 juni 2009. Ik kende de man die deze Madura had gerestaureerd. Hij
had er 3 jaar over gedaan. Mijn vriendin wist dat ik er gek op was en kocht
hem als cadeau!”

Alles met de motor

Zo zijn de leden van de Madura-club allemaal gek op hun motor, om ver-
schillende redenen. Ook Adrie Konings: “Mijn buurman had een Madura.
Toen hij hem wilde verkopen nam ik hem over. Eerst deed ik daar alleen
woon-werkverkeer mee, maar ik ging er steeds meer mee doen. Nu pak ik
nog maar een of twee keer per maand de auto, voor de rest doe ik alles met
de Madura. Bij een oude motor moet je echter meer onderhoud doen en dan
ga je op zoek naar informatie. Zo kwam ik er achter dat het best en bijzon-
dere motor is. En dat het toch wel de moeite waard is om hem origineel te
houden. Dan zoek je hulp bij het forum en kom je bij Seth terecht. Die kent
veel mensen, iemand die uitlaten last, iemand die spaken doet. Allemaal
portemonneevriendelijk. En het enthousiasme van Seth werkt aansteke-
lijk...

Meer weten over de Suzuki Madura? Kijk op www.suzukimadura.nl/

Wil je jouw motorclub ook opgeven om eens uitgebreid belicht te zien in
MotoDrive Magazine? Stuur een mailtje naar infoldmotodrive.tv en de

redactie neemt contact met je op!
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